
LITURGIE voor Oudleusen, 21 december 2025, 10.00 uur: 4e Advent 

Voorganger: ds. Tabitha Keuning, organist: Leo van den Boomgaard, lector: Willie van Oenen 

Thema: God is dichtbij 

 

Welkom en mededelingen  

 

Aanvangslied Lied 19: 1 “De hemel roemt de Heer”  

 

Stil gebed, bemoediging en groet 

 

Aansteken van de 4e adventskaars + kaarsentekst 

 

Kyriegebed afgewisseld met Lied 598 “Als alles duister is” 

 

Lied 433: 1, 4 en 5 “Kom tot ons de wereld wacht” 

 

Adventsproject De Geluksbezorger 

 

Projectlied De Geluksbezorger (melodie Lied 444) 

 

Hoe kunnen mensen stralen? 

Hoe worden mensen blij? 

Wij horen in verhalen 

Dat God dichtbij zal zijn 

 

Een engel uit de hemel 

Zegt: ‘Jozef, het komt goed. 

Het kind zal Jezus heten 

Hij geeft de mensen moed.’ 

Schriftlezing: Jesaja 7: 10-17 

 

Gez. 125: 1 en 4 “O kom, o kom Immanuel” 

 

Schriftlezing: Mattheüs 1: 18-25 

 

Lied 452 “Als tussen licht en donker” 

 

Overdenking 

 

Lied 441: 1, 3 en 5 “Hoe zal ik u ontvangen” 

 

Dankzegging, voorbede, stil gebed en Onze Vader 

 

Collecte 

 

Slotlied Lied 505 “In de nacht gekomen” 

 

Zegen 


